
Op weg naar kerst, kerkenwandeling 
Maandag 21 december 2020 

Als voorbereiding naar kerst wandelen we langs de kerken in Bunschoten-Spakenburg. Bij iedere kerk 

vind je een vraag of gespreksonderwerp. Je kunt zelf je tijd of instapplek bepalen, want het is “rondje 

Bunschoten-Spakenburg”.  

Tijdens lockdown kunnen we elkaar niet ontmoeten zoals we zouden willen. Nodig daarom 
iemand uit zodat je toch gezelschap hebt! Mogelijk kunnen de kinderen tijdens ook meelopen.  

Goed is om te weten: de Zuiderkerk is open van 15:00-21:00 uur om een kaarsje aan te 
steken of een bezinningsmoment. Van 15:00-15:45 kun je genieten van live piano muziek. 
Tussen 15:00-16:30 en 19:00-20:00 is er koffie/thee/fris/lekkers (voor de deur buiten). 

Tip: neem tijdens de wandeling een kerstgroet op met je mobiel (max.30 sec, telefoon liggend) 
stuur het filmpje maandagavond op z’n laatst in naar verbinding@gkbs.nl en wie weet wordt 
jouw filmpje getoond tijdens ‘De groeten uit de GKBS!’ dat we op donderdag uitzenden!  

  

  

PETRAKERK VONDELSTRAAT 13 

Op de website van deze kerk staat: Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Weet je dat 
Petra de vrouwelijke vorm van Petrus is, en rots betekent? De naam verwijst naar vastheid en 
betrouwbaarheid. Wat is de vastheid en betrouwbaarheid in jouw leven?  
 
HERVORMDE KERK DORPSSTRAAT 21  

Deze kerk is het oudste kerkgebouw in Bunschoten-Spakenburg. Als je de kerktoren zou 
kunnen beklimmen kun je over het dorp uitkijken. Wat zou jij graag willen zien, waar je trots op 
bent in deze gemeente? 
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ZUIDERKERK KOSTVERLOREN 2 

Deze kerk is geopend van 15:00 – 21:00  je mag naar binnen gaan om een kaarsje aan te 
steken, een moment te overdenken. Van 15:00-15:45  en 19:15-20:00 kun je genieten van live 
(kerst)muziek 
 
DE BRON MOLENSTRAAT  

Dit gebouw was vroeger een regulier kerkgebouw. In het huidige gebouw met de bijgebouwen is 
Grace gevestigd, waar mensen met een beperking dagbesteding hebben. Hoe besteed jij Kerst 
het liefst? 
 
MARANATHA KERK PRINSES MARGRIETSTRAAT 20 

Je staat nu bij de Maranatha kerk: weet je de betekenis van het woord? En wat betekent dit voor 
jou? 
 
NOORDERKERK KERKSTRAAT 20 

In 1 Korintiërs 12: 12-17 staat een tekst over het Lichaam van Christus. “Want een lichaam is 
een geheel, maar bestaat wel uit verschillende lichaamsdelen. Al die lichaamsdelen vormen 
samen een lichaam. Zo is het ook met Christus. Want we zijn allemaal in één Geest 
ondergedompeld, zodat we samen één lichaam werden. Het maakt niet uit of we Joden zijn of 
van een ander volk zijn. Een lichaam bestaat toch ook niet uit één lichaamsdeel, maar uit een 
groot aantal lichaamsdelen? Als een van de voeten zou zeggen: “omdat ik geen hand ben, hoor 
ik niet bij het lichaam,” heeft het dan gelijk? En als een oor zou zeggen: “omdat ik geen oog 
ben, hoor ik niet bij het lichaam,” heeft het dan gelijk? Want hoe kan een lichaam horen als het 
alleen uit ogen zou bestaan? En hoe kan het ruiken als het alleen uit oren zou bestaan? 
 
Ervaar je het als een voordeel dat je in Bunschoten-Spakenburg dichtbij elkaar woont en met 
velen bent? 
 
DE ADVENTKERK GERBRANDYSINGEL 1 

Het is nu de adventsperiode, weet jij wanneer deze periode is? Hoe leef jij naar kerst toe? 
 
DE WESTERKERK VAN DER DUYN VAN MAASDAMLAAN 6 

Welke hoop heb jij voor de kerken in Bunschoten-Spakenburg? 
 
DE FONTEINKERK BIKKERSWEG 7 

Ken je het kinderlied: “een fontein vol van blijdschap in mijn hart?” Waar word jij blij van? Als er 
kinderen meelopen is het leuk om een filmpje te maken terwijl de kinderen dit lied zingen! Stuur 
het filmpje naar: verbinding@gkbs.nl, mogelijk wordt het in de kerstdienst vertoont. 
 
OUD GEREFORMEERDE GEMEENTE, TUINFLUITER 3 

In deze kerk worden vaak leesdiensten gehouden. Wat voor preek spreekt jou het meest aan 
tijdens een kerkdienst? 
 
DE IMMANUELKERK  PLEVIER 2 

Immanuel is een andere naam voor Jezus, welke namen worden nog meer aan Jezus 
gegeven? 
 

 


